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Van de redactie

Wanneer je, zoals ik, ook op 

andere dagen de 

Crooswijksebocht bezoekt, zie 

je dat er toch heel wat 

vrijwilligers actief zijn binnen de 

roeivalidatie. Onze kersverse 

voorzitter Martine Schey 

merkte tijdens de nieuwjaars-

receptie ook al op dat de sfeer 

prima is bij de SRV.

In deze Nieuwsbrief zal zij zich 

even voorstellen. Reginus van 

de woensdaggroep heeft roeier 

Piet gesproken over zijn 

welbevinden van het roeien op 

de Rotte. Van de donderdag-

groep hebben Arie en Lia ook 

een mooi verhaal. Het verhaal 

van Marianne Remmerswaal 

zal u zeker aanspreken. Wat zij 

in Afrika allemaal voor elkaar 

heeft gekregen, is adem-

benemend….. 

Ook jij kunt natuurlijk als roeier 

of vrijwilliger een keer in deze 

Nieuwsbrief verschijnen.

Heb je nog wat bijzonders te 

melden in de volgende 

nieuwsbrief? Een mooie foto 

misschien? Laat het me maar 

weten via mijn mailadres 

j.vermaak2@gmail.com

Jan Vermaak

Hoofdredacteur

mailadres: info@roeivalidatie.nl     website: www.roeivalidatie.nl

Van de voorzitter

In de  zeven 

weken dat ik 

nu meedraai 

en probeer 

met zoveel 

mogelijk 

mensen 

kennis te maken, valt het me 

steeds weer op wat een goed 

georganiseerde club dit toch 

is, waar iedereen trouw komt 

roeien of meehelpen/ mee-

roeien/sturen. En wat een 

prachtige locatie we hebben, 

met ook zulke professionele 

binnen-trainingsapparatuur, 

daar zal menig andere 

roeivereniging jaloers op zijn! 

En dan moet het voorjaar nog 

beginnen, met dat prachtig 

gelegen terras! En dat 

allemaal dankzij de vrijwillige 

inzet van Rijnmond, 

Roeivalidatie en de ‘Vrienden 

Van’. Gelukkig is Cora Roest 

als steun en toeverlaat op het 

secretariaat, na haar 

enkelbreuk en langdurige 

revalidatie, ook weer 

regelmatig (op donderdag) bij 

SRV te zien.

Op de Nieuwsjaarreceptie op 13 

januari sprak onze secretaris 

Pim Ruoff de aanwezigen 

geanimeerd toe en memoreerde 

daarbij ook het vrij plotseling 

overlijden in december van de 

vrijwilliger Rico Speelman en 

roeister Corrie van Haasteren. 

Hans Sijthoff reikte vervolgens 

de ‘Vrijwilliger van het Jaar 

beker’ uit aan Jan Vermaak voor 

zijn verdiensten als vrijwilliger, 

webbeheerder en eindredacteur 

van de nieuwsbrief.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie kreeg 

Jan Vermaak de beker uitgereikt 

door bestuurslid Hans Sijthoff
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Marianne Remmerswaal (roeister 

op de vrijdag) benoemd tot loco-

burgemeester in Ghana

Marianne vertelt over 

haar vele reizen naar 

Ghana, waar zij is 

geëerd met een 

borstbeeld vanwege 

haar grote inzet in de 

uiterst primitieve 

ziekenhuizen. In 

1981 ging zij alleen 

er naar toe.

Ze had dit als kind al 

gewild toen een 

missionaris op 

school hierover 

vertelde. In Gouda 

heeft zij de opleiding als verpleegkundige A 

gedaan. Toen ze er weer naar toe wilde om daar 

te gaan werken, kreeg zij de zorg voor haar zieke 

moeder.

Ze is toen de wijkverpleging gaan doen om 

dichter bij huis te zijn. Ook was ze nog een 

tijdje vrijwilligster bij de Zonnebloem, Akela bij 

de padvinderij, enz…!  Bij de Zonnebloem 

kwam ze in contact met iemand die in Ghana 

had gewerkt.

Later kreeg ze bericht dat ze welkom was in 

Ghana! Haar moeder vond het eigenlijk maar 

niks….. Via een arts in Delft kreeg zij wat meer 

contacten wat belangrijk was om daar te 

starten. Toen ze uiteindelijk ging was er wat 

gedoe met haar paspoort. Ook daar bleek dat 

je mensen moest omkopen om je paspoort 

terug te krijgen. 

Via Memisa kwam ze terecht in Drobo.   

Medicijnen waren er niet, verbandmiddelen 

ook niet…. Vreselijk vond ze het als ze weer 

een paar kinderen dood zag gaan. Ze heeft 

ooit daar een kind moeten begraven in een 

doos…

In 1990 zijn haar ouders overleden. 

Samen met verloskundige Theresa uit Alkmaar 

ging ze weer naar Ghana. Daar werd hun 

kliniek in de binnenlanden traditioneel 

geopend met het slachten van een schaap om 

de boze geesten te verdrijven. 

Een maand later mocht ik van Paul de Waal 

tijdens mijn eerste bestuursvergadering de 

‘SRV-voordeursleutel’ ontvangen, nadat hij mij in 

de weken daaraan voorafgaand telefonisch en 

digitaal al heel plezierig had ‘ingewerkt’  

Op 18 april gaan we nog op passende wijze 

afscheid nemen van Paul en ook van onze oud-

penningmeester Jan Kees van Vliet, die zoveel 

goeds voor onze club gedaan hebben de 

afgelopen jaren. 

Op 14 maart tijdens de Voorjaarschoonmaak 

o.l.v. Hans Sijthoff en incl. lunch (met dank aan 

Ria Tukker en Carien Hoftijzer) hoop ik nog veel 

meer roeiers en vrijwilligers te ontmoeten en 

verhalen te horen over deze bijzondere club! 

Hartelijke groeten,

Martine Schey

(martine.schey@online.nl en 06-29274817)



-

Op de valreep vertelt Mariannne ook nog dat 

ze in januari 2023 weer naar Ghana gaat om 

haar barmhartige werk daar weer voort te 

zetten. Marianne, we zijn blij dat je iets verteld 

hebt over je mooie werk daar in Afrika.

Marian Remmerswaal wil op de valreep ook 

nog even kwijt dat de kosten van elektriciteit in 

Ghana hoog zijn en dat de stroom vaak uitvalt. 

Zonnepanelen zijn daarvoor de oplossing. Het 

geld daarvoor is niet een-twee-drie 

voorhanden

Donaties zijn zeer welkom, óók in natura! De 

bankrekening van stichting Eyes on Ghana is: 

NL56 INGB 0006203520.

Wellicht komt er een vervolg van dit verhaal in 

een volgende Nieuwsbrief.

Sinds 2019 is Marianne actief bij roeivalidatie.
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Ze hadden daar geen stroom en ook geen 

leidingwater, zelfs geen toiletten..!

Al vele jaren geleden bekommerde de Kralingse 

verpleegkundige Marian Remmerswaal zich met 

name om de oogzorg in Ghana, met als 

resultaat de kliniek in Akim Akroso. Voor de 

nieuwbouw in Asuoso werd de Eyes on Ghana 

Foundation (stichting) opgericht, mede met 

behulp van de Wilde Ganzen die 50% van de te 

bouwen locatie financierde.

Aangezien er ook nog geen goede wegen 

waren, begrijp je dat het werken in Ghana erg 

moeilijk was. Marianne is in 2006 geridderd 

(zie foto) en ze kreeg in 2022 een borstbeeld.



“Vriendschap is het meest belangrijk. Liefde 

is waar het om draait. Maar wie zachtheid 

uit kan stralen in het leven, liefde zaait.”

Op 26 december 2022 is overleden Rico 

Speelman, hij is 80 jaar geworden.

In zijn jonge jaren was Rico een zeer 

ervaren wedstrijd roeier samen met

zijn broer Fokko. Na zijn pensionering 

kwam Rico in januari 2013 als vaste

vrijwilliger op de woensdag. 

Bij Roeivalidatie was Rico een goede en

gezellige leermeester. Ook heeft hij veel 

bijgedragen aan het varen in onze

C boten. Op Rico kon je rekenen, hij 

kwam altijd trouw naar SRV, hij was

aanwezig op zijn eigen manier zonder veel 

poespas. Ook in de tijd dat Rico

al ziek was kwam hij op de woensdag 

naar SRV en bij het etentje van de

woensdag ploeg een ruime week voordat 

hij overleed, was hij gezellig aanwezig. Bij 

de uitvaart van Rico op 2 januari waren er 

veel SRV-ers aanwezig.

In Memoriam

Op 23 december 2022 is overleden Corrie 

van Haasteren, zij was 78 jaar.

Corrie roeide sinds juni 1988 bij Roeivalidatie 

en zij was één van de langst roeienden bij 

ons, zij roeide op de woensdag. Corrie was 

een bijzondere vrouw, zij was duidelijk in de 

omgang en had haar eigen mening. Corrie

was goed in Nederlandse taal, zij schreef 

gedichten en zij heeft regelmatig stukjes 

geschreven voor onze nieuwsbrief. 

Op de bijeenkomst van de uitvaart van Corrie 

op 3 januari werd het gedicht ‘Late Liefde’

voorgedragen, door Corrie gemaakt voor een 

voorstelling van theatergroep De Rotte. 

Het gedicht zou Corrie in januari 2023 

voordragen.

Het gedicht ‘Late Liefde’ van Corrie staat 

elders in deze nieuwsbrief.

april 20224/7

In Memoriam



LATE LIEFDE 

Hij heeft nog flink wat haren 

op zijn hoofd en op zijn lijf. 

En kan nog aardig wat lopen, 

maar is toch wel een beetje stijf. 

Hij is dol op water en hij roeit 

met z'n maatjes in een vier. 

Ja, je kunt hem week'lijks vinden. 

in zijn boot op de rivier. 

Zij is nu al heel wat ouder 

en was ooit heel lang getrouwd. 

Wel 28 jaren met haar Klaas en 

samen werden zij tevreden oud. 

Ze houdt erg veel van lekker lopen. 

En vooral zo langs het water. 

Ze is meestal wel alleen: 

Maar haar Klaas was ook geen prater. 

Ach, zijn lijf is wel in orde, 

maar hij mist toch wel een vrouw, 

voor de warmte en te zeggen: 

"Schat ik hou erg veel van jou". 

Zij vindt alleen zijn niet echt prettig 

al is ze het wel erg gewend. 

Ze wil liever wel een maatje,

zo eentje die haar echt goed kent. 

Daar in het midden van de Rotte, 

daar roeit een man met prachtig haar.

En met helder-blauwe ogen, 

en die kijken lief naar haar

En voor het eerst in lange jaren. 

kijkt ze terug. Hij windt haar op: 

die sterke man met strakke spieren, 

met al die haren op zijn kop. 

Ze blijft kijken in die ogen. 

Is nu niet verlegen meer. 

En hij roeit met lange slagen, 

zij slaat niet haar ogen neer. 

En nu ligt hij dan langszij 

en hij zegt: "Ik vind je lief. 

Ja, ik vraag je om je vriendschap 

zeg toch ja schat, alsjeblief". 

januari 2023 

Corrie van Haasteren 
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Roeier Piet 

(van de woensdag groep)

Vandaag is het woensdag, de dag dat ik als 

vrijwilliger mag meehelpen om een aantal 

mensen met een beperking te laten roeien. 

Zo ook vandaag met Piet.

Piet roeit pas sinds kort bij SRV.

Eerst is Piet ‘wegwijs’ in een paar sessies 

‘wegwijs’ gemaakt in de zogenaamde binnenbak.

Hoe hou je een riem vast, hoe kan je die riem 

bewegen, in en uit het water halen en er 

doorheen trekken, wat doe je met je arm en je 

been en dan nog al die commando’s horen, 

begrijpen en dan ook uitvoeren.

Inmiddels roeien we met Piet ook buiten in een 

werry. Piet staat om 12:00 op de planning. Maar 

hij woont in Rotterdam Zuid en komt op de fiets 

over de Van Brienenoordbrug naar SRV.

Dat ie telkens 10 minuten te laat komt, nemen we 

maar voor lief.

Het in- en uitstappen ging eerst met de 

instapbeugel, maar de veiligheid vereiste toch 

gebruik van de lift.

Met het boordroeien is wel stuurmanskunst nodig, 

want wat zijn die riemen lang zeg, en de ruimte 

onder de brug door toch zo krap.

Eenmaal op het riviertje de Rotte is het gelijk 

genieten. Wat een lekker weer, zo’n 8 graden, 

windkracht 2, geen regen en een schraal 

zonnetje af en toe.

We zagen vandaag al gelijk een fuut 

zwemmen met 3 jongen, wat valt het 

broedseizoen vroeg dit jaar…!

Aan het eind van de jachthaven nemen we 

even pauze. Even uitrusten en wat drinken. 

Ja, dat drinken is wel een dingetje, want Piet 

was weer vergeten wat mee te nemen.

Op de terugweg genieten we van alle reuring 

aan de oevers en in het riet, zeker ook Piet.

Jammer dat de lift stuk was gegaan, maar toch 

veilig van boord gekomen.

In de kantine nog even de boterhammen 

gegeten en wat gedronken uiteraard.

Bij het weggaan hem een drinkbeker uit de 

mand ‘gevonden voorwerpen’ gedoneerd, 

zodat ie volgende week van zijn drankje kan 

genieten tijdens zijn roeitochtje.

Met een goed gevoel een enthousiaste roeier 

weer een mooie dag kunnen bezorgen.

Volgende week weer !

Reginus den Breejen

vrijwilliger op woensdag

Ook in de binnenbak hebben de roeiers het naar hun zin. 

Hier laat Bernadette dat duidelijk even merken….
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Arie en Lia van Krimpen

(van de donderdag groep)
Zij roeien als vrijwilliger nu acht jaar aan de 

Crooswijksebocht. Ik ging een jaar later dit 

werk doen dan Arie, want ik werkte nog. 

Daarna vond hij het ook wel wat voor mij.

En zo zijn wij een beetje verslaafd geraakt aan 

het roeien. 

Daarnaast komt ook het vrijwilligerswerk bij 

SRV om de hoek kijken. Daar doen we hand-

en-span diensten, zoals de roeibak algvrij 

houden. 

En buiten de boel een beetje aanvegen en 

bladvrij houden, enz…..

Wij genieten volop van ons pensioen..! 

Daarnaast gaan we ook één keer per week een 

uur banen zwemmen. En als het straks beter 

weer  wordt, gaan we graag weer lekker 

fietsen!

Met vakantie gaan we graag naar de bergen  

om te wandelen, zomer en winter. Een paar 

weken geleden hebben we veel gewandeld 

met sneeuwschoenen! Een hele leuke 

ervaring met van die grote rackets onder je 

voeten. Is weer eens wat anders dan 

langlaufen, toch?

Arie was vroeger proces-operator bij Shell. 

En ik ben keukenassistent geweest en de 

laatste jaren horecamedewerkster in het 

verzorgingshuis bij ons in Lekkerkerk.


